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Voorzitter:             - 
Secretaris:             Frank van Itterzon 
Penningmeester:  Diderika de Groot 
Bestuurslid:           Ytje Stap 
         “       :           Yvette Koehler 
         “       :           Pia Mulder 
 

Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie bestaat uit 
betrokken actieve leden.  
Activiteiten:          Pia Mulder 
 

Contact                        
secr.aalsmeer@nivon.nl of bel met 

nummer 06 14247392 

Lid worden?                     
Ga dan naar www,nivon/word-lid voor 

de gunstige voorwaarden.  

 

Vanuit het bestuur. 
 
Het is half februari op het moment dat ik dit 
schrijf. Gisteren hebben we een gezellige 
Nieuwjaars/Valentijn middag gehad met een 
grote opkomst van 49 personen. 
Er ligt vandaag ijs op onze vijver, de zon 
schijnt, de wind is heel koud en er wordt 
opnieuw sneeuw verwacht… 
 
De olympische winterspelen zijn volop aan de 
gang en heel veel mensen hebben aan de buis 
gekluisterd gezeten om te zien hoe Jens van ’t 
Wout voor de 2e keer goud pakte bij het 
shorttrack. Xandra Velzeboer pakte de gouden 
plak bij de dames op de 500 meter shorttrack.  
Ook bij de 1000 en 500 schaatsen zitten we in 
de medailles dankzij Femke Kok en Jutta 
Leerdam en wie weet wat er allemaal nog volgt 
de komende dagen. 
 
Bij ons voorraam heeft een koolmeesje ons 
vogelhuisje ontdekt om te overwinteren. Met 
zijn dikke wintervacht moest hij eerst het gat 
wat groter hakken om erin te komen. Ik wist niet 
dat koolmeesjes dat deden. Het leek wel een 
specht. En iedere keer spuugde hij wat hout op 
de grond. Geweldig om te zien. ’s Morgens 
vliegt hij al vroeg uit om er ’s avonds tegen de 
schemering zijn slaapplaatsje weer te zoeken. 
 
23 februari kunnen we kennis gaan maken met 
het nieuwe kabinet dat zich zal presenteren op 
de trappen van het bordes samen met de 
koning. Tja en dan staat de maand maart al 
bijna weer voor de deur met 2 belangrijke data. 
Namelijk 14 maart, dan is onze jaarvergadering 
en 18 maart gemeenteraadsverkiezingen en 
mogen we weer gaan stemmen. 
 
Ook alle andere activiteiten die binnen onze 
afdeling georganiseerd worden zijn natuurlijk 
belangrijk en het meedoen zeker waard. Bekijk 
de nieuwsbrief en doe mee waar het kan. In 
ieder geval van harte uitgenodigd op onze 
jaarvergadering de 14e maart. Zie de  informatie 
hierover in de vorige nieuwsbrief. 
 
Veel leesplezier. 
Pia Mulder 
 
 

mailto:ecr.aalsmeer@nivon.nl
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Agenda 
 

Maart 2026 
 

Dinsdag   3 mrt   dinsdagwandeling 
Woensdag    4    “   zangavond 
Vrijdag       6   “   vrijdagwandeling 
Zondag    8   “   zondagwandeling 
Maandag   9   “   concert 
Dinsdag   10   “   dinsdagwandeling 
Vrijdag   13   “   vrijdagwandeling 
Zaterdag   14   “   Jaarvergadering 
Dinsdag  17   “   dinsdagwandeling 
Vrijdag   20   “   vrijdagwandeling 
Zaterdag   21   “   museum 
Dinsdag  24   “   dinsdagwandeling 
Vrijdag  27   “   vrijdagwandeling 
Zaterdag   28   “   reünie wintersportreis 
Zondag  29   “   Koffie Kontaktdag Banjaert 
Dinsdag  31   “   dinsdagwandeling 
 

April 2026 
 

Woensdag   1 apr   zangavond 
Vrijdag   3   “   vrijdagwandeling 
Dinsdag    7   “   dinsdagwandeling 
Vrijdag   10   “   vrijdagwandeling 
Zondag  12   “   zondagwandeling 
Zondag  12   “   concert 
Dinsdag   13   “   dinsdagwandeling 
Vrijdag  17   “   vrijdagwandeling 
Zaterdag  18   “   museum 
Dinsdag  20   “   dinsdagwandeling 
Vrijdag  23   “   vrijdagwandeling 
Dinsdag  27   “   dinsdagwandeling 
Vrijdag  30   “   vrijdagwandeling 

 
 
 

Zie ook  www.nivonaalsmeer.nl voor meer en aanvullende informatie! 

  

http://www.nivonaalsmeer.nl/
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Koffie Kontaktdag Banjaert 29 maart 
Door: Pia Mulder 

Deze keer eens héél iets anders op de Koffie Kontaktdag…  
 

“Centraal Europa – Wat is er nou met dit gebied aan de hand?”  
 
In de Zaanstreek staan de mensen in de rij om de lezingen van Hans Luiten bij te kunnen 
wonen. We rekenen erop dat ook Nivon’ers geïnteresseerd zullen zijn!  
Heb je ook van die goede herinneringen aan je geschiedenisleraar, die zo boeiend kon 
vertellen? Kom deze middag naar Banjaert om te luisteren naar geschiedenisleraar Hans 
Luiten, die een boek schreef over Centraal Europa.  

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hans Luiten       Centraal Europa 

 
Hans komt in Boedapest in aanraking met de nationalistische kant, dat in schril contrast staat 
met de oude kerken, sierlijke gevels en Joodse begraafplaatsen, die een oude culturele 
diversiteit in het gebied verraden. Een romantische en intellectuele kant, die volgens Luiten 
ook onderdeel is van de regio. Het is precies dat contrast, wat Hans tijdens zijn reizen zo 
intrigeert en vragen oproept.  
“Het is een heel rijk gebied, tegelijkertijd zie je dictatoriale populisten opkomen. Dit maakt dat 
ik denk, “wat is er nou met dit gebied aan de hand? Is het een verlengstuk van West-Europa, 
een apart gebied, of een verlengstuk van Rusland?” Het leidde tot de titel van zijn nieuwe 
boek “Begrijp jij Centraal- Europa nog wel?”  
 
Hans Luiten neemt ons in zijn boeiende verteltrant mee in de geschiedenis van dit deel van 
Europa.  
 
Plaats:  Banjaert, Burg. Rothestraat 53 A, Wijk aan Zee  
 
Datum:   Zondagmiddag 29 maart 2026  
 
Tijd:        Zaal open 14.00 uur, start programma 14.30 uur  
 
Toegang:    € 5,- euro (incl. koffie/thee) 

       

Organisatie: Nivon afdeling Zaanstreek e.o. 
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Nieuwjaar en Valentijn 
Door:Frank van Itterzon 

Op 10 januari stond onze Nieuwjaarsbijeenkomst op het programma, maar ja daar kwam 

sneeuw en ijs en werd de weg richting lokaal een ijsbaan…dus uitstel. Naar 14 februari! 

Hierdoor kwamen de twee dagen bij elkaar hoe gaat dat uitpakken? Nou, een zaal vol veel 

eten en praten, een rode plant en chocoladehartjes op tafel (dank aan de gulle geefster). 

Koffie met lekker gebak, warme chocolademelk en glühwein. Er 

kwam een spel waarbij er briefje op je rug terecht kwam met een 

begrip erop. Je mocht aan een ieder 1 vraag stellen ben ik een… en 

daarop kreeg je alleen een ja of 

nee te horen. Je zag veel 

fronsen en blikken van: ‘O ja, 

ben ik dat?’ Heerlijk om een 

ieder zo bezig te zien en te 

horen. Een blik op de klok en 

jammer, de andere spelen stellen we uit tot een later 

tijdstip. Na de afsluiting allemaal vrolijke gezichten en 

kon het gebouw Flora weer omgebouwd worden voor de 

andere verenigingen. 

Snert-Fietstocht  
Door: Pia Mulder 

SNERT FIETSTOCHT VOOR ALZHEIMER - 22 MAART 2026 

 
Zondagmiddag 22 maart houden we een KORTE fietstocht met 
na afloop een lekkere warme kom erwtensoep. We fietsen een 
rondje Westeinderplas en kunnen ons daarna van binnen 
en van buiten opwarmen met de snert.  
Zowel vegetarisch als de met vlees variant. 
 
Ook als je niet mee wilt of niet mee kan fietsen mag 
je aanschuiven. 
We starten vanaf de parkeerplaats bij de Waterlelie. 
Vertrek: vanaf 13.00 uur 
Kosten: € 5,00   (voor Stichting Alzheimer Nederland) 
 
Vooraf opgeven bij Pia Mulder  
via de mail pia.mulder@icloud.com  
via de telefoon 06-22-23-24-80 
 
Uiterlijk opgeven tot 17 maart 2026 
Fiets en/of eet je mee ? Van harte welkom ! 
De activiteitencommissie 
  

mailto:pia.mulder@icloud.com
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Verslag Wintersportreis 1  
Door: Gerrit van den Hoed 

Met recht een winterreis. Sinds 1963 heb ik niet meer zoveel sneeuw gezien. 
Super om dit zo mee te maken. Mijn kerstkaartfoto’s voor eind dit jaar heb ik nu al klaar.   
Elke dag naar een andere mooie plaats om te wandelen. Pertisau kende ik nog van 2 jaar 
geleden. Toen heb ik het langlaufen geoefend en nu een wandeling naar Gasthof Falzturn. 
Goed om mee te beginnen want de wandelingen later in de week waren voor mij wel 
zwaarder. Maandag Leutasch. Na een rustige start een bezoekje aan het dorpsgasthof.     
En even later de kerk. Prachtige plafondschilderingen alsof ze net geschilderd zijn. En verder 
een wandeling zoals je in een winters plaatjesboek kan tegenkomen. 
De dinsdag zal mij nog wel even bij blijven. 
Een wandeling vanaf Galtur naar Ischgl. Moet nog wel even oefenen om die naam uit te 
spreken. Halverwege de wandeling bij de houtzagerij ging het wel even goed omhoog. En ik 
te snel. Ademloos stond ik op driekwart van de helling stil om maar voldoende zuurstof 
binnen te krijgen. De rest van de dag bleef ik dat wel merken. 
Maar al met al een mooie afwisselende wandeling. 
De sneeuwpop van Niederthai had ons de woensdag op bezoek. 
Gedropt voor het Gasthof maakten velen daar eerst gebruik van voordat we allen onze eigen 
weg gingen. Weer zo’n prachtige omgeving. Ook een bezoekje aan de sneeuwpop voor een 
fotoshoot moest er even komen. Voor de liefhebbers waren aan het einde van ons bezoek 
aldaar nog de Alpaca’s te zien. 
De donderdag werd wel heel speciaal. Marjo al bij het ontbijt op de feeststoel. 
Frank onderweg in de bus op z’n knieën om Marjo hartelijk te feliciteren en haar te verblijden 
met mooie poppetjes van de wereldwinkel. 
En dan moest de dag in Seefeld nog beginnen. Wat moet je zonder cadeau bij je in zo’n stad 
als je geliefde wat moois ziet. Haar verwennen dus. Daarna weer een wandeling. Om het 
meer (Wildsee) heen. En toen nog het extraatje. 
Ze wilden zo graag met de koets en dat was zo geregeld ook al wisten we toen niet wat dat 
inhield. Weet je hoe het is als de paarden de helling op moeten? Wij nu wel. En als er naast 
je toch een behoorlijke diepte is? Hoeveel vertrouwen heb je dan in de paarden en de 
koetsier. Selim de Bulgaarse Turk hield het goed onder controle, alleen moest hij onderweg 
wel even stoppen om te bellen met het bedrijf om de weg te vragen. De route was daardoor 
wel 90 in plaats van 70 minuten. 
Een fantastische rit door het bos en de omgeving van Seefeld.  
Kon het nog anders mooi. Ja, de vrijdag Oberperfuss.  

 
Aangemoedigd ben ik toch met de liften meegegaan. 
Ik denk dat velen net als ik van de omgeving en het 
uitzicht hebben genoten. Skiën, langlaufen, rodelen 
en wandelen en dat allemaal op deze plek. Genoeg 
te doen en te zien. Wij kozen er voor om van station 
1 naar beneden te lopen. Wij waren dus de laatste 
beneden. Het waren 120 zware minuten, maar we 
waren er op tijd. 

En verder? Er zijn natuurlijk altijd kleinigheden die je voor jezelf anders had gewild maar het 
was top. Hotel, de bus(reis)   de plaatsen die we bezochten. 
En de chauffeur, een topper, zowel bij het rijden als zijn service op elk gebied. 
Dank aan Jan en Tilly, de regelaars voor deze prachtige reis. 
 
Groet van Gerrit van den Hoed 
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Verslag Wintersportreis 2  
Door: Martin Mijwaart 

Een reis voor de liefhebbers. Kom je daar in het donker naar zwembad “De Waterlelie”. 
Ja, de deelnemers werden om 5;45 verwacht, zodat de bus om 6 uur vertrekken kan. 
We vertrekken met 43 personen (1 ziekmelding) om in Didam nog 5 personen te halen. 
Tijdens deze rustpauze werd ons koffie met gebak aangeboden. Daarna kon de tocht over 
de Duitse Autobaan beginnen. De chauffeur is gebonden aan allerlei wettelijke voorschriften 
om ons veilig in Oostenrijk af te leveren. Dus hadden we na elke 2 à 2,5 uur rijden een 
plaspauze om tevens de benen te strekken. Zo bereikten we tegen half acht ons hotel, waar 
een heerlijke maaltijd geserveerd werd. Daarna was het sleutels verdelen en de koffer bij de 
bus ophalen en gaan slapen. 
 
Vanaf dag 2 (zondag) is er een redelijk strak schema. Vanaf 8 uur ontbijten en met een iets 
variabelere tijd met de bus vertrekken naar een ski, langlauf of wandelgebied. We gaan naar 
Pertisau aan de Achensee, droppen de skiërs en rijden door naar de loipes. Daar krijgen zij, 
die dat willen, nog wat lesjes. De wandelaars mogen gewoon gaan lopen. Er zijn routes 
voldoende. Voor beginnende wandelaars zijn het wel hele afstanden. Rond half vier is het 
verzamelen bij de bus voor de terugreis naar Affenhausen.  Daar krijgen we wat rust om klok 
half zeven voor het diner aan te treden. 
 
Dag 3 (maandag) was de reis naar Leutasch bij Seefeld. Daar kwamen alle drie de groepen 
aan hun trekken. Vooral de wandelaars konden afstanden maken. Tijden de wandeling 
konden we genieten van vergezichten, winterplaatjes, kerkjes en nog veel meer. Zo tegen 
half vier werden wij weer bij de bus verwacht. Mocht van enkele wandelaars best wat eerder. 
Daarna genoten wij van een mooie tocht naar ons hotel. Dat was voor mij een verrassing. Na 
de soep en het saladebuffet was de keuze na ontbijt Forel of??.  En de forel was gefileerd, 
alleen hier en daar een klein graatje. Toppie dus.  
 
Dag 4 (dinsdag) ging de tocht naar het Paznauntal met de plaatsen Ischgl en voor de top 
Galtür. Voor de skiërs en langlaufers zijn daar voldoende loipen. Voor de wandelaars is daar 
een route van circa 11 km stroomafwaarts. 
 

Het was er niet overdreven druk. De 
vergezichten waren indrukwekkend. Ook 
de genomen veiligheidsmaatregelen om 
grote lawines een halt toe te roepen 
waren duidelijk te zien. Het was een 
mooie zonnige dag. 
Het diner bestond die avond uit 
Zwiebelrostbraten, kroketten en 
bohnengemüse. Voor de vegetariërs was 
er gevulde Zucchini. Als toetje kregen we 
Kaiserschmarren met appelmoes. 

 
Dag 5 (woensdag) ging de tocht naar het Ötztal. Even een verontschuldiging aan de skiërs 
en langlaufers. Als een wat trage wandelaars heb ik niet altijd gezien of en hoeveel skiërs 
zijn uitgestapt. In het Potstal was voldoende loipe voor de langlaufers en wandelwegen voor 
de wandelaars. Wel dreigde daar rond lunchtijd een sneeuwbuitje. Terras werd wel ontruimd. 
Ook deze dag keerde ieder voldaan naar het hotel terug. Daar wachtte ons om half 7 weer 
een heerlijk diner. 
Lauchcremesuppe, salade buffet en voor de vleeseters met kalkoensteak met 
peperroomsause en voor de groep vegetarische deelnemers “Meerhechtfilet”.             
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Dessert bestond uit “Cappuccinomousse”. Het avondprogramma bestond uit de bezichtiging 
van de vele kerststallen “Krippenherberge” in de kelders van het hotel. 
 
Dag 6 (donderdag) ging de bustocht naar Seefeld, De Wildmoosalm. Daar mag onze OAD-
bus niet komen. Daarnaartoe rijdt een speciale winter bus met sneeuwkettingen. Daarboven 
hebben de wandelpaden nogal wat hoogtemeters, meer voor geoefende wandelaars. Het 
was er fantastisch. Schrijver heeft zich laten verleiden om naar beneden te lopen naar de 
standplaats van onze bus. 
 
Dag 7 (vrijdag) ging de reis naar Oberperfuss bij Innsbruck. Een indrukwekkend gebied met 
3 liften waarvan de derde een hoogte van bijna 2000 meter bereikt. We hebben genoten van 
het uitzicht. 
Er was voor iedereen genoeg te doen. We waren bijtijds terug in het hotel. Koffers pakken, 
dineren en iedereen die deze vakantie heeft mogelijk gemaakt bedanken. 
Koffers in de bus en vroeg naar bed. 
 
Dag 8 (zaterdag) half vijf opstaan, om 5 uur ontbijten en om halfzes in de bus zitten. Verder 
slapen. 
Het was de eerste uren duidelijk stiller in de bus dan op andere dagen. Na enkele stops 
arriveren wij rond 17 uur in Didam voor het afscheidsdiner. Ook dat was weer voortreffelijk. 
Iets na 20 uur arriveren wij weer in Aalsmeer. 
 
Als “wandelaar” heb ik te weinig specifieke informatie van de skiërs en langlaufers 
meegekregen.  
 

Verslag Wintersportreis 3  
Door: Desiree van Lieshout 

Op vrijdag 23 januari vertrokken Leonora en ik bepakt en bezakt naar station Groningen om 

met de trein door te reizen naar Doetinchem en vervolgens naar Zeddam. Daar waren we 

snel vertrouwd met hotel Ruimzicht, al was de bushalte verder van het hotel verwijderd dan 

het jaar ervoor. Dus het was zeulen, maar we hadden weer een prima kamer. ’s Avonds 

sloot Nely, ook uit Groningen, maar zelf met de auto naar Zeddam gereisd, zich bij ons aan 

tafel aan voor een lekker diner. Ik kon het natuurlijk niet laten om nog een prachtige 

wandeling in en rondom Zeddam te maken als goede sportieve voorbereiding voor de 

actieve vakantie.                                                                                                                      

De volgende morgen, zaterdagmorgen, zaten we rond 7.00 uur aan het ontbijt. Nely was ons 

al voor geweest. Om 8.00 uur kwam de Aalsmeer Groep aan voor koffie met gebak. Wij 

waren niet flauw en deden gezellig mee aan de koffie met gebak. Ja zij hadden er al een 

hele reis opzitten want waren al om 6.00 uur vertrokken uit Aalsmeer. Om 8.30 uur 

vertrokken we naar Oostenrijk. Met een bijna volle bus, 2 mensen hebben op het laatst nog 

af moeten zeggen. Voor ons waren er nog 2 plekjes vrij op de achterbank. 

Onze chauffeur Edgar stelde zich voor en we konden bonnen voor koffie, thee en schnaps bij 

hem krijgen. Hij vertelde onderweg uitgebreid over welke rivieren we passeerden en wat voor 

andere interessante Duitse steden met hun mooie musea of industrie onderweg nog te 

bezoeken waren. Hij stopte iedere 2,5 uur een half uur voor een sanitaire of koffiestop en zijn 

rustpauze natuurlijk. En o ja, hij herinnerde ons er steeds aan dat we vooral niet moesten 

vergeten onze veiligheidsgordel om te doen. Ondertussen hadden Leonora en ik alle tijd om 

wat bekende gezichten te begroeten en ook vele onbekende. Ik had het wel naar mijn zin op 



       Nivon Aalsmeer e.o. Nieuwtjes   Nummer 2 - 2026 

 

 

8 
 

 

de achterbank. Edgar had een strak rijschema en zo kwam hij zijn belofte na dat we om 

19.00 uur ’s avonds alweer bij hotel Traube aan de dis zaten, nog na wiebelend van de 

deining van de busrit. Wij moesten na het vertrouwde 3 gangen diner met salade buffet nog 

wel bijzondere toeren uithalen. Om uiteindelijk via allerlei trappen en gelukkig een lift met 

onze pakkelarie in een prachtig appartement te belanden met balkon en uitzicht op de witte 

bergen.  

Na een goede nacht was het wel weer vroeg op, om om 8.00 uur aan het ontbijt te zitten. En 

je moest al vast het menu voor ’s avonds kiezen en ervoor zorgen dat je ’s avonds weer op 

dezelfde plek kwam te zitten waar je je menu had ingevuld. Om 9.00 uur moesten we ons 

melden bij Edgar in de garage voor degenen die de langlaufski’s en schoenen nodig hadden. 

Om 9.30 uur vertrokken we, net als vorig jaar, weer naar Pertisau. “Mijn A3 langlaufski’s” 

waren het gesprek van de dag tussen mij en Edgar, omdat het me nauwelijks lukte om ze te 

gebruiken, omdat een ander er al mee vandoor was gegaan. De eerste dag wilden zelfs 

vreemde ski’s meereizen terug naar ons hotel. Ja, Edgar had het er maar druk mee. Toch 

had ik altijd ski’s ter beschikking. Zo’n service die ski’s! Achteraf heb ik spijt dat ik de 

excellent goede lesinstructeur langlaufen in Pertisau heb gemist, iedereen had het erover. Ik 

dacht dat ik het wel goed kon. Ik was inmiddels al lang op de loipe uit het zicht 

verdwenen…….. Gelukkig heb ik goed geluisterd naar het advies van een van de 

langlaufersgroep, bij het remmen van de berg af, gaan leunen naar de buitenkant. Zelfs mijn 

valtechniek op een slecht en naar later bleek verboden loipe heb ik goed in praktijk gebracht. 

Iedereen was heel tevreden op de eerste dag, al hadden de alpine ski-ers last van mist op 

de piste. Nely kwam toch heel enthousiast weer de bus in. Rond 16.00 uur vertrokken we 

weer naar hotel Traube om daar voor het diner heerlijk gebruik te maken van het zwembad, 

de sauna, het bubbelbad en de buitenruimte met soms verse sneeuw.   Daarna begon het 

dagelijkse avondritueel om 18.30 uur, zoeken naar je plekje. Daarna kwam Herr Tjelko. de 

drankjes opnemen en na een paar dagen wist hij zelfs het kamernummer van alle gasten. 

Vervolgens konden we soep halen met een bord vol rauwkost, dan de hoofdmaaltijd en tot 

slot een heerlijk toetje. Daarna begon het avondprogramma. De eerste avond was het der 

Willi met Oostenrijkse schlagers, die hij begeleidde op zijn accordeon. Daarna lonkte het bed 

en voor de diehards nog een spelletje Keezen met een drankje. 

De volgende ochtend, maandag, begon voor mij met heerlijk zwemmen in het zwembad en 

daar kwam ik dagelijks nog wat mede zwemmers tegen. Een heerlijk begin van de dag. Het 

werd een ritueel. 

Deze dag gingen we naar Leutasch en de alpine ski-ers werden als eerste er uitgelaten bij 

de piste. Dit waren Jan en Nely.  Voor de langlaufers waren er mooie weiden om te laufen. Ik 

liet de latten in de bus, want wandelen in de sneeuw, wat de meeste mensen deden in 

verschillende tempo’s en groepssamenstellingen of alleen vind ik ook leuk. Dan zie ik veel 

meer. Ik zag die dag bij de rivier naar beneden richting Unterleutasch een groepje 

staartmeesjes en een winterkoninkje. Helaas geen waterspreeuw die in de verhalen van 

verschillende gasten voorkwam.                                                                                                

Het leuke horeca tentje met terras was er ook nog. Al was het dit jaar helaas niet 

zonnebaden op het terras, maar lekker dicht tegen elkaar aan op de schapenvellen zitten 

met de fleece dekens om ons heen. We hadden een prachtige dag en die eindigde weer in 

hotel Traube, met de namiddag relax rituelen voor het eten. Daarna weer eten en voor de 

liefhebbers volgde er de dansavond met de eigenaars van het hotel Sabine als dj en Johan 

als playback artiest met allerlei accessoires: bril, pruiken en hoeden om ons in beweging te 

krijgen. En dat is gelukt. 
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Dinsdagochtend weer op tijd op, want we gingen naar het Panauntal, voor mij dit keer 

wandelend. Vanaf Wirl, liepen we lekker in de zon via Galtur. Waar in het prachtige kerkje  

veel goud blonk en er hing zelfs een zilveren anker als teken van hoop. Er werden ook wat 

kaarsjes aangestoken. De bakker/lunchroom is er vast ook dit jaar weer bezocht, maar niet 

door mij. We eindigden in Ischgl bij de groen-zwarte lego auto gemaakt van 400.000 stuks 

lego in een glazen kijkkast. Daarna terug naar “huis” en lekker nagenieten van de mooie dag. 

Na weer een heerlijke maaltijd waar ik de nodige rozige wangen ontwaarde, gingen we met 

een klein gezelschap op pad net buiten Affenhausen in Wildermiening met en zonder een 

fakkel in de hand onder leiding van Johan voor een avondwandeling die eindigde met ein 

Prosit dronk. Daarna weer tijd voor een boek, podcast, nog een spelletje of gewoon direct 

naar bed.  

Woensdagochtend moesten we al om 9.00 uur in de bus zitten want we gingen naar het 

prachtige en stille Niederthai in het Oztal, wat zo’n 5 kwartier rijden was. Edgar bracht ons 

naar boven via haarspeldbochten omringd door rijzige dennenbomen, bedekt met een dikke 

laag sneeuw. Voor de wandelaars en langlaufers een Walhalla.  

Frank heeft op internet al uitgezocht dat het best betaalbaar is om in het hotel te 

overnachten. We werden er zelfs persoonlijk als groep begroet bij de ingang.                                                                                                 

Later op de middag was het zelfs ook nog lekker om op het terras te zitten toen de zon 

erdoor kwam, want even leek het te gaan sneeuwen. Toen terug naar Wildermieming en ’s 

avonds hadden we het bezoek aan het bijzondere museum met de Krippeherbergen, de 

kerststallen, onder in het hotel. Wat een mooi handwerk van de kunstenaars! Ik keek weer 

mijn ogen uit. Daar heb ik weer heerlijk op geslapen. 

Donderdag gingen we naar Seefeld en naar de Waldmoosalm voor mooie langlauftochten. In 

het begin had ik last van plaksneeuw in de loipen, maar later hebben we 2x erg genoten van 

de rode loipes met leuke afdalingen. Daarna zijn we zelfs nog doorgelopen naar de bus.  

Er werd ons gevraagd om nog even voor het eten bij elkaar te komen voor een drankje 

aangeboden namens de OAD, omdat het de 25e keer was dat de Nivongroep Aalsmeer op 

winterreis met OAD ging. Dat was een gezellige receptie.  

Na het diner kwam de klapper van de avond: de Tiroler dansavond met de jeugd uit het dorp. 

Zij hadden er zichtbaar veel plezier in en wij als groep deden ook lekker mee. 

Zo gingen we vrolijk te bed die avond. 

Vervolgens had Edgar ook een hele goede uitsmijter voor de laatste (vrij)dag. Voor hem ook 

een gok, hij was nog nooit op deze bestemming geweest. Voor ieder van ons dus een 

verrassing de Oberperfuss met de prachtig besneeuwde top de Ranger Kopfl van 2000 

meter hoog. Er was zon voorspeld en de voorspelling kwam natuurlijk uit….!!  

We konden met behulp van onze gastenpas 1x via 3 

gondelbanen naar boven en ook nog 1x naar 

beneden. In de rij staan voor de lift was het zeker 

waard. Nog nooit stond ik zo hoog, omringd door 

besneeuwde bergtoppen op 2000 meter. Boven werd 

een groepsfoto gemaakt en toen was het even een 

zoektocht, waar waren de wandelroutes los van de 

rodelbanen?? Genietend van mijn nietigheid liep ik in 

verschillende groepjes naar beneden tot de laatste 

gondel, die ons weer naar de bus bracht. Daar 

hoorde ik voor we de bus in gingen van Jan dat hij zo lekker had gealpineskied van de pistes 

en trots was dat het nog zo goed ging. 
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Nog eenmaal genieten van alle geneugten van hotel Traube, de drankjes afrekenen en nog 

een spelletje, wandeling of rechtstreeks naar bed, want de wekker liep alweer om 4.30 uur 

af. Om 5.00 uur ontbijten en om 5.30 uur de bus in. Om vervolgens 12 uur later al lezend, 

pratend en knikkebollend in Zeddam aan te komen. Daar stond een heerlijke maaltijd klaar 

en dan vertrekt om 18.30 uur de bus zonder de Groningse dames en het stel uit Gorssel 

weer naar Aalsmeer.                                                                                                                                    

Wij hebben een bijzondere treinreis terug gehad met 2x een omleiding door aanrijdingen op 

het spoor. De eerste maal via Winterswijk. En daarna in Assen werden we aangesproken 

door een aardige mevrouw die ons stoer had zien stappen met al onze bagage: “Moeten 

jullie ook naar Groningen? Ik heb net mijn man gebeld of hij mij komt halen in Assen met de 

auto. Jullie kunnen zo met ons mee, we hebben een grote auto.” Vervolgens sluit er nog een 

jongeman aan die net uit Vietnam gevlogen komt en in Groningen bij Leonora om de hoek 

woont. Zo wordt de auto vol geladen en vliegen er allerlei reisverhalen door de ruimte van de 

auto. Op station Groningen worden we gelost en wordt Leonora door de jongeman 

uitgenodigd met zijn taxi mee te rijden naar huis. Wat kom je soms toch een lieve mensen 

tegen. Zelf loop ik ingepakt tussen mijn rugzakken langs ijzige trottoirs naar huis. 

Dan is het goed thuiskomen en nu nagenieten van een magnifieke vakantie.  

 

Boekentip 
Door: Pia Mulder 

Best verkochte boek van het jaar in Italië: meer dan 600.000 exemplaren verkocht. 
 
 
Puglia 1934. De Noord-Italiaanse Anna verhuist met haar gezin 
naar Lizzanello, het geboortedorp van haar man Carlo, in Zuid-
Italië. Anna is een opvallende verschijning in het traditionele 
dorp. Ze draagt een broek, net als de mannen, houdt van lezen 
en is nieuwsgierig. 
Dan wordt zij, tegen de wil van Carlo in, de eerste vrouwelijke 
postbode van het dorp.  
Gesteund door haar zwager Antonio, die Anna begrijpt en haar 
vanop afstand bemint, strijdt Anna voor haar plek in de 
gemeenschap. Meer dan twintig jaar lang bezorgt zij de post – 
eerst te voet, daarna op de fiets: als verbindende schakel tussen 
de dorpsbewoners kent Anna alle geheimen. 
 
 

 
Tegen de achtergrond van de historische gebeurtenissen – de oorlog, het opkomende 
feminisme en het vrouwenkiesrecht – schetst Francesca Giannone niet alleen het portret van 
een vrije geest, maar ook het verhaal van twee onafscheidelijke broers, die voorbestemd zijn 
om van dezelfde vrouw te houden. 
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Museum bezoek 
Door: Lies Rip 

Hallo beste Museum Liefhebbers, 

Zaterdag 21 maart om 11.00 uur en om 12.30 uur gaan we naar het Rijksmuseum in 
Amsterdam. (vergeet niet om een tijdslot aan te vragen) 

 

“HET RIJKSMUSEUM VIERT DE METAMORFOSEN VAN OVIDIUS IN EEN 
TENTOONSTELLING VAN DE HOOGSTE KLASSE” 

 

Passie, verlangen, lust, jaloezie, list en bedrog. Het Rijksmuseum neemt je mee naar een 
van de grootste en belangrijkste inspiratiebronnen voor kunstenaars: de Metamorfosen van 
de dichter Ovidius. 
Het is een van de meest gelezen teksten uit de klassieke oudheid en houdt kunstenaars al 
eeuwenlang bezig. 
 
In de grote voorjaarstentoonstelling Metamorfosen duik je in Ovidius’ tweeduizend jaar oude 
gedicht over wraakzuchtige goden, vindingrijke helden en hoogmoedige stervelingen. 
 

Metamorfosen brengt ruim 80 internationale topstukken 
samen uit musea en collecties van over de hele wereld. 
Van Bernini, Titiaan, Correggio en Caravaggio tot 
Rodin, Brancusi, Magritte en Bourgeois. Te zien zijn 
schilderijen, beeldhouwwerken, edelsmeedkunst en 
keramiek, maar ook hedendaagse fotografie en 
videokunst. De tentoonstelling is een bijzondere 
samenwerking met Galleria Borghese in Rome. 
 
In de tentoonstelling komen eeuwenoude 
meesterwerken en hedendaagse interpretaties samen. 
Naast iconische werken als Bernini's De Slapende 
Hermaphroditus en Caravaggio's Narcissus, ontdek je 
dus ook moderne vertalingen van de Metamorfosen. 
Zoals in het grensverleggende werk van Ulay, of de 
video-installatie van Juul Kraijer, geïnspireerd op de 
mythe van Medusa. 

 
‘Alles verandert, niets verdwijnt’, dat is de kern van Ovidius’ Metamorfosen, geschreven rond 
het jaar 8 na Chr. Mensen, dieren en goden nemen voortdurend andere gedaanten aan: van 
Arachne, de weefster die in een spin verandert, tot Jupiter, die zich vermomt als stier, zwaan 
of regen van goud om zijn jaloerse echtgenote en zijn slachtoffers te misleiden.                   
De Nederlandse schilder en schrijver Karel van Mander noemde de Metamorfosen in 1604 
een 'Bijbel voor kunstenaars'. Geen overdrijving, blijkt wel uit de rijkdom en veelzijdigheid die 
het werk heeft voortgebracht. 
 
Vergeet niet om zaterdag 18 april en zaterdag 16 mei in je agenda te zetten. 
Vriendelijke groet van Lidwien en Lies 
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Zondagwandeling 10 km 
Door: Tilly Moerenhout 

Op zondag 8 maart gaan we weer wandelen. 
 
Iedereen is welkom om mee te wandelen. 
Mocht u interesse hebben of meer informatie kunt u mij bellen. 
Tel. 06-14985164  jthdej@ziggo.nl  
  
Hartelijke groeten  
Tilly Moerenhout 

Vrijdag en Dinsdag wandelingen  
Door Anneke Dierdorp  

Wandelingen maart: 

Dinsdag.  3   mrt.   A’damsebos 10u Boswinkel + lunchconcert in de Thomaskerk 
Vrijdag.     6     “  Verrassing     René  
Dinsdag.     10    “  A’damsebos  10u Boswinkel  
Vrijdag.    13    “  Overveen/Aerdenhout   Els en Rinus  
Dinsdag.      17    “  A’damsebos 10u Boswinkel + lunchconcert in de Thomaskerk 
Vrijdag.    20    “  Bloesemwandeling  Amstelveen  Anneke 
Dinsdag       24    “  A’damsebos  10u Boswinkel  
Vrijdag.    27    “  De Bijlmer of Gouda    Jan en Tilly    
Dinsdag 31    “  A’damsebos 10u Boswinkel + lunchconcert in de Thomaskerk 

 
 
 Veel wandelplezier! 
 annekedierdorp@hotmail.com  tel. 020-6437489 

 

Zang op woensdagavond  
Door: Nels de Vries 

Kan je nog zingen? Zing dan mee!! 
Uit de Nivon bundel. 
 

Je bent van harte welkom op 4 maart.                                        

Daarna gaan we zingen op 1 april, nee dat is geen grap!           

Wie ook mee wil doen kan mij  of Frank bellen of appen. 

Van half acht tot negen uur bij Nels in de huiskamer op Uiterweg 95. 
Parkeren achter het huis.  

Groet en graag tot ziens op 4 maart!   Nels, tel: 0624253053  

  

mailto:jthdej@ziggo.nl
mailto:annekedierdorp@hotmail.com
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Pas de Deux Gander x Degas 
Door Jan Keessen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gander leerde haar, de ‘Petite danseuse de quatorze ans’ van Degas,  kennen in het 
Carnegie Museum in Pittsburgh. Hij was daar om een eigen tentoonstelling in te richten. 
“Toen ik na sluitingstijd een werk installeerde was het ijzingwekkend stil in het museum”.     
In een aangrenzende zaal stond Degas’ ballerina alleen, in een zwak verlichte ruimte.  
“Het voelde een beetje griezelig om in het museum te zijn terwijl het gesloten was. Maar elke 
keer als ik langs haar liep, voelde het alsof ze naar me keek. Ik hief mijn hoofd en 
wenkbrauwen op naar het beeld, alsof ik gedag wilde zeggen. 
Plotseling werd ze heel vertrouwd. De relatie werd ongedwongen, meer nog dan wanneer ik 
een gewone toeschouwer was geweest die het museum bezocht. Het drong tot me door dat 
zij ook een toeschouwer was, net als ik.” 
 
Deze relatie heeft tot gevolg dat Gander sinds 2008 werkt aan een serie waarin hij het 
beeldhouwwerk van Degas herinterpreteert en in een hedendaagse tijd plaatst.  
Hij heeft sindsdien 23 bronzen sculpturen gemaakt waarvan er 21 te zien waren tot begin 
januari j.l. in Beelden aan Zee in Scheveningen. 
Gander benadert het danseresje als een figuur die zich losmaakt van haar oorspronkelijke 
historische context, hij bevrijdt haar van haar sokkel en plaatst haar in nieuwe situaties, 
levensfases. 
 
De titel van het beeld op de foto is: ‘I dont’t blame you, or, When 
we made love you used to cry and I love you like the stars above 
and I’ll love you ‘till I die. (2008) 
 
Ik zie op de foto een meisje dat even pauze neemt,  
even afstand, ‘uitpuffen…’.  
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De Watertoren fluistert… 
 
….dat beide vrijdag-wandelgroepen samen 

gewandeld hebben rond de Brasemermeer. 

… dit een heel gezellige dag werd met 

appeltaart en veel bijpraten. 

… dat we met elkaar gaan fietsen voor 

Alzheimer. 

… dat er mooie en leuke prijzen te winnen zijn 

na de jaarvergadering. 

… dat het bestuur rekent op een grote 

opkomst op 14 maart. 

 

 

 

 

 

…dat er sinds oktober 2 Repair Cafés zijn in de gemeente 

Aalsmeer…. 

 

 

 

 

Copy-datum volgende Nieuwsbrief 15 maart 

nivon.aalsmeer@gmail.com 
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Colofon 
Deze nieuwsbrief is een eigen uitgave van 

Nivon Aalsmeer en verschijnt tienmaal per jaar. Nivon-Aalsmeer e.o. is een afdeling 

van Het Nivon en in 1925 opgericht.  

Nivon-Aalsmeer. Triodosbank rek.nr. NL40.TRIO.0197.6907.50 t.n.v. NIVON Afdeling 

Aalsmeer. Zie ook onze website: https://aalsmeer.nivon.nl  

Lid worden of iemand anders lid maken? 

Wilt u lid worden of iemand anders lid 

maken  van Het Nivon? Kijk dan op  

https://nivon.nl/word-lid voor de gunstige 

tarieven en vul het inschrijfformulier in.  

Hulp nodig of woont u niet in de regio 

Aalsmeer maar wilt u wel graag bij Nivon-

Aalsmeer aansluiten? Mail dan ons 

secretariaat, secr.aalsmeer@nivon.nl. Wij 

helpen u graag verder.  

Vriend(in) van Nivon-Aalsmeer worden? 

U kunt ook ‘vriend of vriendin van Nivon-

Aalsmeer’ worden. Dit kost u slechts € 10,- 

per jaar. U bent dan geen lid van het 

Nivon maar ontvangt tienmaal per jaar per 

email onze gezellige Nieuwsbrief met 

leuke artikelen en informatie over onze 

activiteiten. U bent bovendien gratis 

welkom op onze openingsmiddag in 

september, en onze nieuwjaarsreceptie in 

januari. U kunt altijd tussentijds lid worden  

van het Nivon. Kijk voor de voorwaarden 

op www.nivon.nl/word-lid. Of mail of bel 

ons voor vragen of hulp. 

Ook een artikel schrijven? 

Wil je ook graag een artikel schrijven voor 

de Nieuwsbrief? Leuk!  Stuur dan je kopij 

vóór de 15e van iedere maand naar 

nivon.aalsmeer@gmail.com.  De redactie 

houdt zich wel het recht voor om indien 

nodig artikelen in te korten en/of tekstueel 

aan te passen, of publicatie te verzetten 

naar een latere uitgave.  

Meedoen? 

Wij staan open voor  nieuwe ideeën en 

opbouwende suggesties. Heb je een idee 

of wil je ook bijdragen aan de ontwikkeling 

van onze afdeling? Mail dan rechtstreeks 

naar onze voorzitter, 

vz.aalsmeer@nivon.nl. 

Contactgegevens Bestuur Nivon-Aalsmeer 
 
Voorzitter  vacature 
 
Penningmeester mevr. Diderika de Groot    06 54304254 jenddegroot@hotmail.com 
 
Secretaris  dhr. Frank van Itterzon      06 14247392   secr.aalsmeer@nivon.nl 

adres secretariaat: van Swietenstr 40 1433 NL Kudelstaart   
 
Bestuurslid  mevr. Ytje Stap         06-22436984  ietje_stap@hotmail.com 
        “   mevr. Yvette Koehler         06-22203812 YvetteK75@outlook.com 
        “   mevr. Pia Mulder         06 22232480  pia.mulder@icloud.com 
 
Redactie Nieuwsbrief 
Redactie en eindredactie dhr. Jan Keessen                     nivon.aalsmeer@gmail.com 
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